
                                  

AKELI maandag 10.06.24: 

Wij hebben het genoegen om een bezoek te mogen brengen aan 'Staminee De Wimpe' te 

Herenthout Schransstraat 28, uitgebaat door de Heer René Meylemans. 

Het is een museum/kelderbar e.a. met aandacht voor de oude houtambachten. 

Bij goed weer kunnen we in de halfopen bar in de mooie tuin en of gezellige glazen zitruimte. 

                                                                

                    

 

Vertrek vanuit ons vertrouwd clubhuis 'De Sellerie' te 20.00 uur voor een korte rit naar Herenthout. 

'De Wimpe' is op slechts enkele Km gelegen van de Jaguar Garage Peeters en dus dicht bij de 

snelweg E313. 

Voor eters: tijdig reserveren bij De Sellerie a.u.b. 

 

Dit is alweer een aanrader. Ambiance en gezelligheid staan op het menu!! 

Tot dan... 

Jef 

 

NB : - De tip voor het bezoek kwam van ons Lid Guy (luchtballoon) waarvoor dank! 

        - De toegang is gratis, maar wij vragen voor één keer eens een kleine bijdrage van 2.5 euro PP.   

          Er worden zoals gewoonlijk 2 consumpties aangeboden.  


